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  Orde van dienst 
14 september 2025         

Kerk van de Eenheid in Christus  
te Son 

 

Startzondag 
 
 
 
 
 

 
 
VOORBEREIDING 
 
In stilte bereiden wij ons voor 
 
Pianospel 
 
Mededelingen 
 
Aanvangswoord  
Medio september zijn we gewend Startzondag te hebben: een 
feestelijk getinte dienst die in het teken staat van de start van 
een nieuw kerkelijk seizoen. We mogen een nieuwe ambtsdrager 
verwelkomen. Deze dienst is er niet alleen een start maar ook 
een afscheid. We bedanken mensen die hun functie neerleggen. 
 
We zijn blij dat de cantorij weer medewerking verleent aan deze 
dienst.  

Daarna bent u welkom voor een gezamenlijke lunch. 
 

Aansteken van de tafelkaars 
 
Zingen: Lb 283   In de veelheid van geluiden 
Componist Broedergemeente 1740 – ‘Rust mijn ziel, uw God is koning’,  
Bewerking Johanna Wagenaar. Dichter Sytze de Vries 

1 cantorij, 2 en 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 
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     Cantorij 

 
 
Allen  
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

Allen 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
Cantorij 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
Allen 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
 
Drempelgebed 
 
Zingen Lb 217   De dag gaat open 
Componist Willem Mesdag, Dichter Oda Swagemakers 
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2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen 

God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.  
 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld.  
 
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,  
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,  
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing. 
 
Kyriëgebed 

 
Glorialied Lb 305   Alle eer en alle glorie 
Componist Willem Vogel, Dichter Sytze de Vries 

Indien mogelijk staande 
1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
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Allen 

Cantorij 
2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

Allen 
3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 

 
Lezing  Exodus 32 : 7 - 14 
 
Muziek 
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/EXO.32#vers-7
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Lezing Lucas 15 : 1 - 10  
 

Zingen Lb 896  - Wie heeft zijn geld verloren 
Tekst Huub Oosterhuis, melodie Bernard Huijbers 

1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen, 5 cantorij, 6 en 7 allen 

Cantorij 
2. Wie heeft een kind verloren 
en zoekt niet overal 
met handen, ogen, oren 
en tranen zonder tal. 

 
Allen 
3. Wie heeft zijn God verloren 
en zoekt niet her en der 
op aarde, in de hemel, 
geen verte gaat te ver. 

Allen 
4. Als zo de mensen leven 
en zoeken is hun lot 
en vinden is hun zegen: 
hoeveel te meer dan God. 

 
Cantorij 
5. Hij ziet ons al van verre 
omdat Hij ons bemint 
en liever dan de sterren 
is Hem een mensenkind. 

 
Allen 
6. En voordat wij Hem zoeken, 
zijn wij gezocht door Hem 
en nu wij om Hem roepen 
geeft Hij ons deze stem. 

Allen 
7. En wie het wordt gegeven 
bespeurt Hem overal 
in woorden allerwegen, 
in mensen zonder tal. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.15#vers-1


6 
 

Overweging 
 

Cantorij     An Irish blessing  (bewerking James Moore) 
 May the road rise to meet you 

May the wind be always at your back 
May the sun shine warm upon your face 
the rain fall soft upon your fields 
And until we meet again 
May God hold you in the palm of His Hand. 
 
May the sun make your days bright. 

May the stars illuminate your nights. 
May the flowers bloom along your path, 
Your house stand firm against the storm. 
And until we meet again 
May God hold you in the palm of his hand. 

 
Werkers in de kerk 
 
Zingen Lb 791   Liefde, eenmaal uitgesproken  
Tekst Sytze de Vries, melodie John Stainer – Love Divine 

1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen, 5 cantorij, 6 allen 
 

  

 
Allen 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
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Cantorij 
3. Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 

Allen 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 

Cantorij 
5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 

Allen 
6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
 

Toelichting bij de collecte 
Collectedoel: PAX Vredesweek 
Rekeningnummer: NL03 TRIO 0390 5150 00 
 

Gebeden 
Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen 
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Zingen Lb 425   Vervuld van uw zegen  
Tekst Rikkert Zuiderveld, Melodie Volksmelodie uit Wales 
Bewerking Jan van Ingen Schenau 

 
Indien mogelijk staande 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zending en zegen 
 

 

Pianospel 


